










De Japanse wijnstok (Vitis Cognetiae) in de pergola naast de lage tuin.

De Chinese brug werd ontworpen 
door Mary’s grootvader.
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lijk aan door aan hun dochter Mary, die letterlijk in de Wiersse op-
groeide en als kind al gefascineerd was door alles wat zich in de tuin 
afspeelde. Ze woont met haar man en twee kinderen in Amsterdam, 
maar wil zich op termijn weer voltijds op het landgoed vestigen. “Ik 
breng veel tijd door met mijn moeder”, knikt ze. “Ze leert me de 
knepen van het vak.”

VAN INTIEM TOT WEIDS

Een belangrijk gedeelte van de tuin bevindt tussen de twee grachten 
van het domein: de ene, de eigenlijke slotgracht, loopt rond het kasteel, 
de andere, ook wel Baakse Beek genoemd, stroomt iets verderop. In 
dit deel vind je o.m. een groot gazon, een pergola met rozen, clema-
tis, kamperfoelie en een opvallende leeuwenkopfontein en een lage 
tuin met borders en rijk beplante droge stenen muren. De absolute 

blikvanger is zonder twijfel de rozenparterre, die Alice de Stuers in 
1912 op amper 17-jarige leeftijd ontwierp en aanlegde. Er staan nog 
steeds variëteiten uit die periode - o.m. de dieproze Laurent Carle en 
de oranje Mrs. Oakley Fisher -, maar ook modernere soorten, zoals de 
felrode Lili Marlene uit 1959. Dit gedeelte van de tuin wordt door zijn 
intieme karakter druk bezocht. Aan de andere kant van de Baakse 
Beek wordt het landschap opener en weidser, met vijvers en weiden, 
maar ook een taxuslaan, een moestuin, een boomgaard en een beu-
kentunnel. Je hebt er ook heel mooie vergezichten.

LEVE DE HERFST

De herfst is niet alleen het beste seizoen om de tuinen van de Wiersse 
te bezoeken, maar ook een heel drukke periode voor de familie Gata-
cre zelf. “Het is het gedroomde tijdsstip om een nieuwe start te maken 

De moestuin is de favoriete plek van Laura Gatacre. Ze teelt er o.m. dahlia’s in alle mogelijke kleuren. Een oude voedertrog doet nu dienst als 
waterbassin. Van de kweeperen maken Laura en Mary o.m. gelei.
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DE WIERSSE BEZOEKEN
De tuinen van de Wiersse worden een paar dagen per jaar opengesteld 
voor het publiek. Zo staat op zondag 22 oktober e.k. alles in het teken 
van zaadpluizen, grassen, mispels, ciderappels. de laatste rozen en 
de kleuren van de herfst. Daarnaast is bezoek altijd mogelijk via de 
wekelijkse rondleidingen (mei tot september) of een gereserveerde 
groepsrondleiding.
Landgoed de Wiersse, Wiersserallee 9, 7251 LH Vorden (NL), +31 573 
451409, info@dewiersse.com

en het komende werkjaar voor te bereiden”, vertelt Laura. “Als de bo-
men van hun bladeren ontdaan zijn, kun je duidelijker hun structuur 
zien: hoeveel ze gegroeid zijn, hoe sterk ze nog zijn, enzovoort. Dat is 
van essentieel belang bij het oplijsten van de klussen die de komende 
maanden moeten gebeuren. In de herfst krijgen sommige planten ook 
nieuwe aarde of compost en worden de rozen bijgesnoeid.” “Maar ver-
gis je niet”, zegt dochter Mary tot slot. “Er wordt hier in de herfst 
keihard gewerkt, maar we krijgen er van de natuur heel wat voor te-
rug: paddenstoelen - wel opletten voor giftige exemplaren - voor in de 
keuken, appelen voor cider, appelmoes en gebak en kweeperen voor 
gelei... Je vindt hier ook herfstframbozen: een gele en opvallend zoete 
variëteit die je gewoon van de struik kunt eten. Heerlijk!” •

In de herfst krioelt het van de paddenstoelen in alle mogelijke kleuren 
en vormen.

Eén van de twee toegangspoorten 
tot de moestuin.
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